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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 273 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Doe wat je zelf voelt dat je moet doen 

“Het vertrouwen moet je ieder moment leren, om geboren te kunnen worden, om licht in je leven 

te kunnen aanvaarden, om  te kunnen vragen om hulp, om  te kunnen zeggen: “Ik kom open voor 

dingen  die  veel  groter  zijn  dan waar  ik  nu  in  sta.” Want  je  zal  ondervinden  dat  je  voortdurend 

beperkt wordt.  Als  je  echt  kijkt  naar  je  leven,  zijn  er  altijd  dingen  die  je  tussen  twee  kasten  in 

wringen ‐ Ik gebruik hier een eigenaardig beeld om te zeggen: “Er zijn enorme krachten die op mij 

inwerken, zodat  ik mij voel stikken  in het  leven.” Dikwijls  is het zo dat  je denkt:  ‘oh, die komt mij 

veel te dicht, en wat moet ik daarmee, of ik word gedwongen om dit of dat te doen en ik kan er niet 

onderuit, of ik ben verslaafd aan dit, of ik ben bezig met dat en hoe moet dat verder? Een soort eng 

gevoel, iets wat mij van alle kanten opgedrongen wordt en waar ik geen uitweg meer weet.’  

Toch is het zo dat het vertrouwen de kracht is die je eruit brengt, dat het vertrouwen de enige weg 

is die  je kan bewandelen naar nieuwe dingen. Anders blijf  je op dat ene plekje dat zo eng  is  in  je 

leven, en daar wacht je af wat over je heen komt. En dan begrijp je dit niet en zeg je: “Hoe moet ik 

dat dan, en waarom moet ik dat?” en duizend vragen die geen antwoord krijgen.  

Als je alleen maar één stapje zou doen, in vertrouwen, naar wat je dan zelf voelt wat je moet doen, 

dan zou je van tussen deze kasten wegspringen en zou je in een vrijheid staan. Het is heel belangrijk 

dat de mens weet dat hij soms met één sprongetje in zijn vrijheid kan staan en dat het niet meer is 

dan dat. Wat die ellendige  toestand betreft waar hij misschien  jaren  in  zit, dat hij door één  stap 

vooruit te zetten gered wordt en een nieuw leven krijgt. Zomaar cadeau zou je bijna zeggen, maar 

het is die ene stap van vertrouwen.” 

      Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” 

(uit hoofdstuk 7: ‘De aarde: lichaam en derde oog’) © Mayil.com 
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